
Warme jassen als cadeau 

 

Bij de voedseluitdeling van Dakant vzw zondagavond zat een warm extraatje. Pelsland deelde 
vijftig tweedehandsmantels uit. Vrouwen konden hun ogen niet geloven. 

Pelsland op de Boomsesteenweg in Wilrijk deelt jaarlijks zo’n duizend mantels uit. De 
voorbije weken gebeurde dat in opvangcentra in Brussel, Gent, Hasselt en Mechelen. Zondag 
stond Marc Wajsberg van Pelsland met vijftig mantels op de speelplaats van het Atheneum bij 
de wekelijkse voedseluitdeling van Daklozenhulp Antwerpen. 

“Jammer dat onze voorraad voor negentig procent uit vrouwenmantels bestaat. De mannen 
moeten we meestal teleurstellen. De mantels komen van klanten van Pelsland die hun oude 
jassen binnenbrengen in ruil voor een reductie bij de aankoop van een nieuwe. We zouden ze 
kunnen doorverkopen, maar geven ze liever weg als sociale bijdrage”, zegt Wajsberg, die in 
een mum van tijd alles heeft weggegeven. 

Dhongutsu, Pema en Tsewang Dolma, drie vriendinnen uit Tibet die in de Carnotstraat 
onderdak hebben, behoren tot de gelukkigen. Ze begrijpen het amper dat de warme 
schapenmantels gratis zijn. “Het is de allereerste keer dat we naar de voedselbedeling komen 
en krijgen dan zo’n mooi geschenk”, zegt Dhongutsu in het weinige Nederlands dat ze al 
geleerd heeft. 

Ze ging niet alleen met een jas naar huis, maar ook met een stevige zak voedsel: twee broden, 
zes belegde sandwiches, een stukje patisserie, een kilo vers fruit en als extra een 
verrassingslunchbox.  

“Die lunchboxen waren overgebleven van een receptie in een bank”, zegt Marijke Moens van 
Dakant, dat het voedsel bijeenbrengt. “Alles krijgen we gratis, behalve het fruit. Daar hebben 
we nog geen gulle gevers voor.”  
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